Hemelse Vader, eeuwige God,

help ons mee te werken aan de komst van uw koninkrijk
tot de dag komt en het uur waarop wij voor U zullen
verschijnen. Verenig ons met onze broeders en zusters
die wij hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid,
toen zij van ons zijn heengegaan.
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Sterven en verrijzen

“Memento mori”, “Denk aan het sterven”, zeiden de
gelovige mensen vroeger. Want met de dood voor ogen
worden dingen vaak onbelangrijk die ooit zo belangrijk
leken. Het principe van “kleren maken de man” doet er
dan niet meer toe. Wat telt, is alleen de mens. Als die
dan niet zelf zijn masker afneemt, zal God hem wel
ontmaskeren. De stervende op de afbeelding van het
prentje belijdt wie hij werkelijk was in de ogen van God
(en zijn kleren maken het duidelijk): een arme bedelaar
die leefde van de genade van God, een nar die zich en
anderen soms voor de gek hield, een rusteloze pelgrim op
aarde. Nu kijkt hij berouwvol en vol verlangen op naar
God. Misschien bidt hij psalm 130: “Uit de diepte roep
ik, Heer, luister naar mijn stem. Als Gij zonden blijft
gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij U vind ik
vergeving, daarom zoekt mijn hart naar U”. Ja, God is de
barmhartige liefde. De kunstenaar zegt het ons met
Bijbelse beelden: Wij worden niet vernietigd door de
dood, maar veranderd in onvergankelijke wezens
(1Kor.15,53-57). Door zijn geloof reikt de stervende mens
al in de eeuwige wereld van God, die volgens het boek
van de Openbaring (hfd. 21) beschreven wordt als het
nicuwe Jeruzalem (zie de stadsmuren op het schilderij).
Daar wacht God als een liethebbende Bruidegom op zijn
Bruid, de Kerk. Bidden wij voor onze dierbaren, bidden
wij voor onszelf, dat wij allen eens kunnen zeggen: “Heer,
laat mij, door U gerechtvaardigd, U aanschouwen, Uw
aanblik verzadigt mij als ik ontwaak”(Psalm 17,15).
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